Hotelkamer zeekant :

klubzetel nababformaat ‘

op grootte van mijn dagelikse doening.
Beeld van volledige rust.

Blijheid is de slinger van deze verveling.
Tik-tak van alle sellen

intiem leven van alle sellen

gezondheid en tal vergeten manieren van zijn
worden tussen de bievakkeringen ontmoet
met open armen en een lied in top

als aan het front van de grootstad
doodgewaande vrienden.

Sekonden tikken kinderstemmen aan het oor.
Wat gaan we nu spelen ?

Na Ganges-bad

al het wemelend wit van de mensen
voor de seremonie van 3 uur 15 :
de zoen van het vliegtuig M. P. 23
aan de zee.

En devoot met een plechtige buiging
trekt Mevrouw zich terug

in haar appartement.




