
Wat gaan we nu spelen ?

Tennisbal, tennisbal,
splinternieuwe tennisbal.
— La Cadillac de mon oncle.

— Moi je préfère la Place Vendôme.

Mijn conduite intérieure weigert zijn dienst.
Idioot opent zich mijn mond
van geslagen verbazing voor de heel nieuwe wereld
die in je glimlach opengaat.

De woorden die je spreekt hebben geen betekenis
zonnetekens in de lucht

je woorden zijn een gordel belletjes rond mijn hals
en mijn hart a giorno

je woorden zijn maar woorden in de wind
en mijn hart a giorno in het tennisnet.

Tennisbal, tennisbal,
splinternieuwe tennisbal
zo slaat je blonde lach op de snaren
zo is je blonde lach in mijn handen
na de verloren partij
... en later een Beethoven-motief

dat niet wegwil uit mijn hoofd.

De wind, akrobaat
maakt karpersprongen in de zon.
Tussen de duinen is er geen wind.

La Cadillac de mon oncle.


