KANTOOR TE

'S GRAVENHAGE

Sedert de laatste vrouw verbrand is,
werd Landru’s kacheltje niet gepotlood.

HARICOTS SANS FIL OF HOLLAND’S
GEESTELIJKEONDERGANG 1923

»Er zat een mencer met een monocle aan een tafeltje te
lezen.« (De Maasbode 12.1.1923)

Nu is niemand meer in twijfel, omtrent de reden van Hollands langzamen, geestelijken
ondergang.

Ook materieel liet het protestantisme zijn sporen na. De industrie ligt lam. De Kunst is
dood. De literatuur teert op het kadaver van een roemloos verleden.

Dada wascht zijn voeten in onschuld. Het dadaisme bracht Holland den genadeslag toe.
De nederlandsche pers explodeerde en vierde haar laatste triomfen in

88 Artikelen

(voor zoo ver bekend!)

Van, en générale, circa 1 meter lengte

OVER DADA

In 133 brieven gaf de hollandsche jongelingschap (van beider sexe) uiting aan haar vers
eering voor de dadaistische messiade.

" Jong en oud, recht en krom, rijk en arm at van het dadaistische brood (door niet-dadaisten

toegediend) en men at gulziger dan een troep hongerige konijnen een bos bloemkool
struiken. Twee maanden achtereen at Holland dadabloedworst, dronk dadabier en hield
uitverkoop zijner geestelijk inventaris tegen

DADAPRIJZEN

Elke partij — van uiterst reactionair tot uiterst (burgerlijk) anarchistisch — heeft getracht
nog iets uit den armzaligen, faillieten, inboedel te redden. Zoowel christ, socialist als
anarchist maakte zich deze gelegenheid ten nutte om Dada als schild te gebruiken om zijn
stokpaardje te beschermen.

De hollandsche bourgeoisie heeft in journalisticken vorm haar zonden gebiecht.




